HASTİREDAMUS'UN 
KEHANETLERİ - II 


- 2000 YILINDA 
TÜRKİYE VE DÜNYA 


TBMM'deki koltüklar kaldırılacak ve yerine yataklar konulacak. Hatta İnönü ve Mesut Yılmaz konuşurken ışıklar da söndürülecek. 


Özal'ın anılarının sekizinci cildi de çıkacak. Ciltle beraber argo terimler sözlüğü de hediye edilecek. 


Ecevit olağanüstü hal bölge valisi olacak. 


İlsayısı üçyüze çıkarken köy sayısı altıya düşecek. 


* 


İstanbul'un bağımsızlığı için çalışan yasadışı bir örgüt kurulacak. 


Kızılay trafiğe açılacak. 


Türkiye'nin önemi biraz daha artacak, çünkü Tayland'ta karışıklıklar çıkacak. 


Bağımsız Devletler : Topluluğu dağılacak ve yerine Bağımsız Siteler topluluğu kurulacak. 


İtalyan parlamentosunda vizite ücretleri artırılacak ve iyi muamele 


çekilecek. 


Beyaz Saray badana edilecek. 


A.B.D'nin önderliğinde uzaydan gelebilecek bir tehlikeye karşı uluslararası bir savunma örgütü kurulacak. 
Jüpiter'de komünizm olduğu söylenecek. 


Trinidad ve Tobago yeni süper güç olarak ABD'nin karşısına çıkacak. 


Brezilya ve Meksika Türkiye'ye dizi 


film ambargosu uygulayacak. 


ETA, IRA, SWAPO, Tamil gerillaları, 

Sihler, Falanjist Milisler, Kızıl Kmerler, Çeçen İnguşlar ve Çorumlular ortak eylem planı hazırlayacaklar. 


Sine-i mektep çıkmaya devam ede- 


cek. 


SAYI :10 NİS 


SİNE-İ 
MEKTE P'TEN 
İLKİNİZE VE 
BILKINIZE 
Gene Merhaba; 
Şu anda kaçmaya çalışırken 


yakalanan ve (o zorla SM satın alan biri olarak klasik nazlanma 


- seansınızı bitirdiniz. Ama mutlu- 


sunuz. (Bunu yüzünüzden okuyoruz) Evet artık Mülkiye'de neler olup bittiğini öğrenebilirsiniz. Bunu yaparken de yılışık bir şekilde sırıtacaksınızdır. 

Bu kez dergimizi herzaman- 


kinden daha dikkatli okumanızı 


öneriyoruz. (Bu öneri daha önce dikkatli okuduğunuz varsayımına dayanıyor) SBF'de 


olup bitenlere yoğun bir şekilde 


ve mizahi bir üslupla değindik. 
Okul sorunlarıyla içli dışlı olduk. 
Türkiye'yi ve Dünya'yı da unutmadık. Ama atalarımız ne demiş? Önce Mülkiye sonra 
Türkiye ?? 

Ne yazıkki fiyatımızı indirmeye 2000 TL den başladık. 


Kaninnktür #ona kılık. -—* 


kısmıyla ise satış: sırasında çıkan panikle yaralananların yaralarını sarıcaz. (SM şefkatli, yardımsever, sorumluluk sahibi, komik ama ciddi bir derdidir. En büyük özelliği ise alçak gönüllülüğüdür 

Ne diyorduk? Evet SM 
Mülkiye'nin en çok tirajlı ve en çok beğenilen dergisidir. Yani bizi okuyun. Yazı İşleri Müdürü çok üzülüyor. Kendisi hassas çocuktur. 

Hadi onu üzmeyelim. 

Hoşçakalınız. 


ETEP 


İl 


SAYGIN MDHALIR DERE 
1993 TL HER AU çiKABİLİR | 


AN 1712 


BİZ BU OYUNU BİLİYOS 
(VEYA PLAY İT AGAIN SAM) 
"Kapalı kapılar ardındakiler" dediğimizde ne anlıyoruz? Ya da artık 
| ruz? Bir filmin yeni versiyonunu çeker gibi aynı oyunlar, 
esinde oynanıp duruyor. Üstelik filmin yapımcısı, xecutive prodakitrı belli değildir. Ama oyuncular ve Jenerik eksiktir. Müzik (marşlar) aynıdır. 
>si geri gelir. (Üçüncü çekim) Film eleştirmenlerine (Batılı ülkeler) hoş görünmek lazımdır. İnsanlar yeniden konuşmaya daha da önemlisi düşünmeye başlarlar ki bunun kolay olmadığını hepimizbiliyoruz. Üniversitelerde birtakım öğrenciler "bilim" üretilmesi gerektiğini savunmaya başlarlar. "Kapalı kapılar ardındakiler" sözlüğe bakarlar ve bilimin .anlamını pek sevmezler. i Birşeyler yapmak gereklidir. Besleyip büyüttükleri sivil saldırgan güçler, resmi saldırgan güçlerle birlikte öğrencilerin üzerine salınır. Gazeteler "sağ-sol çatışması var" diye yazarlar. Halk nasıl olsa anlamaz diye düşünür "Kapalı kapılar ardındakiler", Ama artık vizyona "Bir Millet Uyanıyor" filminin girmesi gereklidir. 
Alaca karanlık kuşağı gösterimden bir an önce kalkmalıdır. 


THE END 


SBF YOLSUZLUK 
DOSYASI 


Fakülte deniz, yemeyen öküz, verenin bir, yiyenin iki yüzü kara, al (sana) akçe, kara gün içindir, her gördüğün sakallıyı deden mi sandın, sen öğrenciyi keriz mi sandın? Burası babanızın müstem lekesi mi yoksa malikane divanisi mi? 

Gördüğünüz gibi yolsuzluk ve rüşvet üzerine >çok güzel atasözlerimiz var. Kimsenin cesaret edip de yayınlamadığı ya da kanıksadığı için gerek duymadığı fakültemizle ilgili rüşvet ve yolsuzluk olaylarını SM bundan sonra sıkı takibe alacak. Biz öğrencilerin kaliteli, sağlıklı eğitimi için ayrılan ödeneklerin onun bunun cebine gittiğine dair çok çok ciddi şüphelerimiz var. 


(Hatta gerektiğinde kanıtlarımız da var) Bu duruma sessiz kalanlar da en az olaylara adları Başta öğretim . 


karışanlar kadar suçludur. E üyelerimiz olmak üzere bütün fakülte camiasını konuyla ilgilenmeye ve gerekli hassasiyeti göstermeye çağırıyoruz. Bu okul HEPİMİZİN. 

Eğer ortada böyle bir durum yoksa kimsenin panik olmasına gerek yok. Biz sadece küçük masum sorular soruyoruz. Gerisi okuyucularımıza yani 3000 öğrenci, öğretim üyeleri, milletvekilleri, bakanlar ve gazetecilere kalmış. : 

— Geçen sene yemekhanenin aşçıbaşılığını yapan zâtın çiftliğinden gelen etler ölmüş hayvan etleri miydi? Bu ölmüş hayvan etleri öğrencilere ve hocalara yedirilirken bu ucuz etlerle ödenek arasındaki farkı bazıları cebe indirdi mi? Bazı memur ve işçiler neden yemekhanede hiç et yemiyorlar? Yoksa vejeteryanlar mı? 

— Okul binasının genel tamiratına ilişkin ihalede bir/birkaç fakülte idarecisi açıktan milyonlar 


(yüzmilyonlar yedi mi?) Birbuçuk milyarlık iha- 


leye rağmen neden hala her tuttuğunuz (örneğin tuvalet kapıları) elinizde kalıyor? 

— Fakülte sekreterinin milyarlık çiftliği mi var? Varsa nasıl aldı? Bu zat neden emekli olmak için can atıyor? 

— Geçen sene yemekhaneye alınan ve sonrada çöpe dökülen tonlarca "ucuz" kabakla ödenek arasındaki farkı birileri paylaştı mı? 
Çöpe dökülen milyonlarca liralık kabağın hesabını kim kime verdi? 

— Bir fakülte yöneticisi kendi arabasının motoruyla, resmi arabanın motorunu değiştirtti mi? 

— En fazla 10-15 milyon liraya mal olacak olan panoları neden 40 milyona yaptırıldı? Ara- daki farka ne oldu? i 

— Memur ve işçi kademe ve dereceleri neden hep "torpilli" kişilere veriliyor? Alnının teriyle çalışanlar neden hep yerinde sayıyorlar? 
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BALIK 
KAVAĞA ÇIKTI 


SBF Öğrenci Derneği Başkanına Show TV'den teklif geldi. Başkanın kabul etmesi durumunda "*Günün Yorumu"nu yapması bekleniyor. 


31 Mart'ın "Dünya Erkekler Günü" olarak kutlanması BM tarafından onaylandı. Abazan Özerk Bölgesi, haberi sevinçle karşıladığını bildirdi. 


Bülend Daver'in odasının kapısına "özel ilgi alanı" dolayısıyla “16 yaşından küçükler giremez" tabelası asılacak. 


George Bush'un haritada yukarı Tömbekistan diye bir yer keşfettiği ve buraya müdahalede bulunmak istediği anlaşıldı. 
Sıradan Amerikalılar tepkilerini "Bush da kim?" şeklinde belirttiler. 


CIA'nin mutfakta gerçekten birinin olup olmadığını araştırdığı öğrenildi. 


Kantin camiası Mülkiyeliler'den başka biryere gitti, dans edip eğlendi. Rap dinledi. 


SBF'deki karşılıksız aşklar özelleştirildi ve duygulardaki bütçe açığı kapatıldı. 


Tragos dergisi yazarlarının, imza olarak 


kendi adlarını kullandıkları öğrenildi. 


* Uğur Mumcu ile Yavuz Donat'ın aynı gazete- 


de yazdıklarını görüp "Artık ölsem de gam yemem" diyenlerden dördü daha hayata gözlerini yumdu. 


1992-1993 öğretim yılında SBF'ye alınacak öğrenci sayısı bölüm başına elli olacak. 
Böylece dört yıl sonra öğrenci mevcudu 1200'e düşecek. o 


Yemekhanede, Ramazan'dan sonra da hergün köfte çıkacak. 


KADAYIF 


RAMAZAN 
ÖZELİNDE 
ALTYAPI 
ÜSTYAPI 
ETKİLEŞİMİNE 
ELEŞTİREL ANALİZ 


Muhterem Biraderlerim, 

Malum-u aliniz olduğu üzere mübarek Ramazan Bayramına vasıl olduk. Cümlenizin bayramını kutlarım. Bendeniz seferi olduğum için oruç tutamadım. Bizim tatil sitesinin inşaatını tetkik etmek için Kerbela'ya gittim. Maruzatımı 


- bilahare ilgililere ileteceğim. 
Bu makalemde hepimizi yakinen alakadar 


eden hususlara temas edeceğim: Niçün Ramazanda oruç tutuyoruz? Niçün sadece Kamulular oruç tutuyor? Yemekhane nüfusu niçün yarıya indi? Efendim, bir gün üç ahbab çavuş, Receb, Şaban, Ramazan bir vesileyle ıssız adanın teki- ne gitmişler ve orada mahsur kalmışlar. Velhasıl kelam yiyecekleri bitmiş. Postalları ve donları da yedikten sonra mecbur olmuşlar birbirlerini yemeye. Ne yapalım, ne yapalım, Receb demişki "çöp çekelim, kısa çöpü çekeni de yiyelim" Ramazan Efendi kısa çöpü çekmiş, Receble Şaban da bunu bir güzel kesip yemişler. Ancak Ramazan pek sinirli bir zatmış ve eti de pek sinirli çıkmış, bu yüzden ahbabları mide fesatına uğramışlar ve tam bir ay bir şey yiyememişler. 
Derken efendim, bu zevatı muhterem köylerine döndüğünde köyün ağası Kamber duruma el atmış. Zaten o sene ürün az, sömürü pek bol imiş. Marabaların hali pek perişan imiş. 


Köyün ağası muhtarı da kandırmış ve bozulan . 


düzeni (alt yapı) yerine oturtmak için bir hal çaresi düşünmüş. Senede bir ay bu vahim olayı 


anmak için güneş batana kadar yemek yemeyi - 


yasak etmiş (üst yapı) ve köylüler yine aç kalmış (alt üst). Bu iş civar köylerin ağalarının da çok hoşuna gitmiş ve bu gelenek sürekli yayılmış. Zaten köylünün durumu . hiç değişmemiş "Baba da gelmiş, köylüsünü kurtaramamış; köylü yine "baba"yı almış. 

” Kamuda'ki dini bütün biraderlerimin Ramazan'ın köylüsü olduğu söyleniyor. Doğru olması da kuvvetle muhtemel. Yalnız çocuklara bir tavsiyem var, günahı benim boynuma, ağızlarına fıs fis spreylerden sıksınlar, sınıflar yaşanmaz hale gelmesin. 

Kutsuz Şergüç 
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Ahmet Carcar 


Öğrenci güruhul 

Nedir o konferansların hali öyle? Madem dinlemeyecen, niye geliyon be adam? 
Konuşmaların ortasında paldır küldür kalkmalar, kapıyı çalmalar, bakıp çıkmalar falan... Noluya? 


— Bu yaştan sonra sana bi de işin raconunu mu 


öğretecez? doğru dürüst izleyin şu konferansları. Benim asabımi bozmayın. 

Öğrenci işleri Müdürü Muhittin! 

Sekreterlikle işbirliği yapmışsın; çocukları bir oraya bir buraya gönderip duruyormuşsun. Altı üstü bir ilanı kaşeleyeceksin. Arada bir odanı havalandır da alkol kokusu dışarı çıksın. Bak hersayıda senle konuşmaktan bıktım. Canımı sıkma, biraz kibar ol! Gelirsem öperim seni ona göre. ASKİ'yle de başın belaya girmiş. hadi. 
kolay gelsin. 

"Mücbir sebeb" mecmuası Tragos çıkmış. 
hayırlı uğurlu olsun: Aldım okudum. "Mesel"ci Can Deniz! Yazına çok güldüm. Aferim... Ne güzel yazmışsın. Eline sağlık. Mektep'te yazmak istersen bana bi uğra. Ayarlarız Hadi canım, başarılar. 

Mülkiye değil, Bab-ı Ali mübarek. Bir dergi daha çıkmış. Bülten mi ne? Kapağında dört kelle sureti var. Tetkik ettirdim, öğrenci derneğinden çocuklar çıkartmış. Hikmet diye bi çocuk var. 

Bak oğlum Hikmet! Bir daha öyle "Bi dakka, © izah edeyim" pozisyonunda fotoğraf çektirme. 

Derneğin Müdürü, 

Çıkardığın bülteni kendin okudun mu? Belediyeden falan o kadar yardım alıp çıkardığın dergi buysa bir daha gözüme gözükme. Zaten bu günlerde yok sosyal demokrasi, yok bilmem ne dolanıp duruyormuşsun. Sosyal Müdür! Demokrat oldun bir sosyali eksik kaldı. 
Duyduğuma görede yakında mebus ola- 


cakmışsın. Hadi hayırlısı. Eğer beceremezsen 


bana gel sona Arçelik fabrikasında iş ayarlıycam. Şanzıman olarak; bir sağa, bir sola. 

Ey Mülkiyeliler, 

Öğrenci Derneği Zonguldak'daki faciada ölen işçilerin ailelerine yardım amacıyla banka . 
hesabı açtırmış. Kimse de gidip kuruş yatırmamış. Ben artık ne diyeyim size? Yazıklar olsun. 


HASTALIKLAR 


Okuyucularına her konuda yardımcı olmakta kendini mükellef hisseden S.M.'den yeni bir hizmet daha: Canlıların baş belası hastalıklar, nedenleri, belirtileri ve tedavi yolları: 

Canlılarda normal fizyolojik ya da ruhsal yapının bozulması durumuna "hastalık", hastalığa maruz kalan canlılara "hasta", hastaların durumlarının farkına vardıklarında gayri ihtiyari olarak sarfettikleri harfler topluluğuna da, Türk dilinde, "hastir" diyoruz. Şimdi de bazı hastalıklarımızı inceleyelim; 

GRİP: Terli terli su içmekten, şapır şupur öpüşmekten ve kışın kelaynak gibi dolaşmaktan kaynaklanır. Sponsorluğunu bilumum kağıt mendil üreticilerinin üstlendiği bu hastalığın belirtileri sesteki trombon özelliği, gözlerdeki kan çanağı hayranlığı ve burundaki çeşme sevdasıdır. 
Öldürmeyen ama süründüren hastalığın Çin versiyonunun hem süründürdüğü hem de öldürdüğü - gözlenmektedir. Çin gribinin tedavısı Sağlık Bakanlığına İngilizce bilen eleman almak, gribin tedavisi ise az terleme, bol vitamindir. 

ÇİÇEK: Bazı militan virüslerin (isimleri paxviridakp-c) neden olduğu bu hastalık, insan vücudunun bir bahçeye dönmesine neden olur. 
Yalnız hastalığı geçirdikleri sırada canları sıkılan kimi insanların ayna karşısına geçip yüzlerindeki çiçeklerle "seviyo - sevmiyo" yapmaları onarılmaz bazı tahriflere yol açar ki biz de bunlara "bozulmuş çiçekler (çiçek bozuğu)" deriz. Hastalık bulaşıcı olduğu için bu hastalar etrafındakilerden genellikle Saddam muamelesi görürler, yani kimse onlarla alış veriş yapmaz, kimse onların eşyalarını ellemez, adeta onlardan tiksinilir. 

AIDS; kaynağı konusunda çeşitli rivayetler vardır. Muhafazakar tıp çevrelerince geleneksel aşk eşleri ve biçimlerinin tüketilmesiyle hastalığın ortaya çıktığı iddia edilirken, hastalığın Güney Afrikada yaşayan "soralus" cinsi maymunların "şorolus" cinsi insanları öpmesinden(!) kaynaklandığını iddia edenler de bulunmaktadır. Hastalığın seyri gayet hızlı, sonu ise gayet elim olmaktadır. Bugüne kadar hastalığa kesin bir 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çözüm bulamayan bilim adamlarının insanlığa yardımları sadece çeşitli araçlarla bilgi aktarmakla sınırlı kalmıştır. Bu konuda bastırılan çok çeşitli afişlerden bazıları şöyle; "varken daha zevklisi, neden daha risklisi?", “Kaput mu tabut mu?" 
Hastalık yüzünden kendilerine daha bir kötü bakılan çeşitli gruplar ise tercihlerini şöyle savunuyorlar, "Tak kaputu koluna herkes kendi yoluna", "Ballı lokma tatlısı, aman hadi hayırlısı". 

KABAKULAK: Kendi mikrobu dışında bir yolla bulaşmayan yani kendi içinde de megolamani özelliği taşıyan bu hastalık çocukluğun "geçirilmezse olmaz" bir hastalığıdır. Bu hastalığı hayatının ilk yirmi yılında geçirmenmiş yaratıklara halk arasında "Yuh deve!" denir. Sabredilirse geçebilir. 

KATARAKT: Vücudumuzun beş duyusun- dan biri olarak görme işini üstlenmiş olan gözlerin hayattaki çirkinliklere bakma veya bakıp görmeme haklarını kullanmaları halidir. Yukar- dan böyle bir işaret geldiğinde son dakikaların oynandığının farkına varılmalı, sevip sevilinmelidir. 

MÜLKİYELİLİK, Elit bir hastalıktır, öyle her önüne gelen bu hastalığa yakalanamaz. Hastalığın kuluçka döneminde liseden mezun olunur, YÖK tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ÖTENUS (Öğrenci telef etme ve neye uğradığını şaşırtma) sınavlarında MM'yi girilir. 
Hastalığın, ilk dönemlerinde en az iki kahve oyunu (King-Okey kombinezonu tercih edilir) öğrenilir (fluently), biraz geyik, biraz tellak, biraz züppe olunur, entel olunur (hatta azimliler entellektüel bile olabilirler, örnekleri çoktur). 
Yanılarına göre bazı haştalar dört-bes senede 


BİR MEKTUP 


Sayın SM çalışanları ve emekçileri, 

Etkinliklerinizi ilgiyle izleyen ve beğenen bir KAMU'luyum. Ancak hemen belirtmekte yarar görüyorum ki, "Abaza bir KAMU'lu değilim, İmam KAMU'lu değilim, Rutin KAMU'lu değilim" SM'te KAMU hakkında yazdıklarınızdan hiç alınmıyor, bilakis mutlu oluyorum, çünkü kendimi öyle KAMU'lularla özdeşleştirmiyorum. 

Sözü uzatmadan bir noktaya değinmek istiyorum: Bundan böyle olanak buldukça, sizlere küçük bazı notlar ileteceğim. Ancakbunları SM'de yayınlamak, elbette sizlerin takdiridir. 

"2. Kamu'da nihayet beklenen seçimler gerçekleşti. 
Aman ne seçim, ne seçim. Hitler'in, Mussoli'nin, Humeyni'nin ve daha nicelerinin kulakları çınlasın. Tarıh: 
25 Aralık 1991 Yer: 227 nolu derslik. Seçimin amacı: 
"Genç Yöneticiler Sürüsü" yönetiminin oluşturulması. 

Henüz | saat önce birtopluluğun, pardon sürünün oluşturulacağı duyurulmuş ve seçimlere girişilmiştir. Tek imam aday H.Aykın, ezici bir çoğunlukla başkan seçilmiş, diğer üyeler ise, seçimsiz görevlendirilmiştir. 
Aman kardeşim, kusura bakmayın bu seçim mi, curcuna mı, yoksa cuma namazzı mı? Herkes aynı yönde boyun eğip, amin deyip, körü körüne bir kişiyi görevlendiriyorlar. Peki bu sürünün görevleri nedir? diye sorarsanız, aman sormayın derim. Çünkü bunu kimse bilmiyor. Neymiş efendim, ikinci yarıyılda bir anket düzenleyeceklermiş. Pöh! Sevsinler! En yaşlı Mülkiyeli kimmiş?, En genç Mülkiyeli kimmiş? Daha nice sorular soracaklarmış. 

Ne gerek var bunlara efendim! Daha güzel sualler mevcut iken: 


— İnsanlık tarihinde, sürülerin bir reis seçtiği en an- 


tidemokratik seçim nerede gerçekleşti? 

— En mübah SBF Ji, pardon KAMU'lu kimdir? 

— Cuma namazı kadınlara neden farz değildir? 

— "Raid" beyin örümceklerine etki eder mi? 

© Neyse bırakalım, yine sorularını kendileri seçsinler. 
Ama önemli olan şu ki, muskayla sınava hazırlanan bu imamlar, SBF'de bir grup kurarak, etkinliklerini artırmak niyetindedirler. Kim yer bunları!" 

Sevgili SM ciler, kısaca anlattığım bu olayı, kendi sistem ve anlayışınıza göre düzeltip, yayına hazırlayarak, ilk SM sayısında bu olaya yer verirseniz, çok memnun olurum. Bir SM.ci KAMU'lu olarak, hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunar, etkinliklerinizin devamını diler, başarılar dilerim. © 


Bir KAMU'lu. 


POSTA KUTUSUNDAN 
ÇIKANLAR 


ÇAMUR KÖŞESİ 


# III Uluslar'dan Yılmaz 

O kadar ineklediğin yetmiyormuş gibi kopya da çekiyormuşsun. Hacettepe'deki kütüphanecilerin dediğine göre yakında Hacettepe'den doktor çıkacakmışsın, hadi hayırlısı... 

Not: Gözlerine hastayım | 

(li İşletmenin gülü) 

# Talebe Cemiyeti idare heyeti asli azası İbrahim Efendi; 

Cemiyetin yüzkarası. Tiz vakitte aidatını v viresin yoksa benden günah gider Sayman Şükrü. 

# 2 Uluslar'dan Türker ve Yavuz kuzum.. 
Sizler ne zaman anlayacaksınız ki yanlış cevap vermek bir meziyet değildir. Anladık bilmediğimizyok iddiasındasınız, ama bırakın birazda hocalar konuşsun. 

* Prof.Dr. Özhan Uluatam! Bizler hala Bağ-Kur'un nasıl olup da destekleme çay alımı yaptığını anlayamadık. Destekleme alımı yapan kuruluşlar arasına NASA'yı, BM'yi ve NATO'yu da katacak mısınız? Açıklamanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. | 

* 2 Uluslar'dan Celal! Acele etmen menfaatin icabınadır. Beş kez izlediğin “11 Gün 11 


Gece'nin 2. bölümü de gösterime girmiş. 


# GKB kendine yeni bir lider arıyor. 
Biz GKB (Genç Kariyeristler Birliği) yönetim 


kurulu olarakyeni bir başkan arıyoruz. Başkan 


adayımızda aranan koşullar şunlardır: Laci takım elbise, şal desenli kravat, bond çanta sahibi olması, siyasetçilerle ve mühim bürokratlarla en az bir kere görüşmesi, uzun, kalın, nazik pütürlü emiş ve temizleme gücü yüksek bir dili olması, tercihan bir İnek Bayramı düzenlemesi veya düzenleme gayreti içinde olması gereklidir. 
Yönetim Kurulumuz şu adayları saptamıştır. 1- Nesimi Gündoğdu, 2- Sancak Basa 3- Mustafa Ünalan 


DEKAN'DAN AÇIK 
MEKTUP 


Sevgili öğrenciler; 


Sizlere Sine-i Mektep aracılığıyla seslenebildiğim için çok mutluyum. Bu vesileyle siz sevgili öğrencilerime okul hakkında malumat vermek istiyorum. Önce kendimden başlayayım zira bazı öğrencilerin beni tanımadıklarını esefle müşahede ettim. Hatta birkaç kişi geçenlerde beni öğrenci derneğine üye yapmaya bile 


kalktılar. Katılımcımıymışlar neyinmiş. Herneyse, 


ben işletme bölümünün bazı derslerine girerim. 
(O derslerde bu bölümde on kişinin okuduğunu farkettim. kontenjanı artırmayı düşünüyorum) 


Okulumuzdaki faaliyetleri de yeri gelmişken anlatayım. Biliyorsunuz okulumuz ilk uydu yayınına geçen okullardan biri. Kantindeki televizyondan sıtarı izlemek mümkün. (Ben de geçenlerde kantinin yerini öğrendim ama ne yazık ki dumandan televizyonu seyredemedim). 
Öğrenci işleri de öğrencilerimizin sorunlarıyla sürekli ilgilenmektedir. Muhittin Bey ve öğrenciler arasındaki samimiyeti - kıskandım doğrusu. Öyle senli-benli olmuşlar ki birbirlerine küfür bile ediyorlar. 


Öğrencilerin okul sevgisi de gözyaşartıcı boyutta. Öğlen arası koridorda yürürken insan slalom yapmak zorunda kalıyor. Öğretim üyeleriyle öğrenciler arasındaki diyalog da eminim başka fakültelerde yoktur. Özellikle sınav zamanlarında öğrencilerin çok değerli hocalarımıza yoğun ilgi gösterdiklerine tanık oluyorum. 


Okul içerisindeki sosyal etkinliklerde hızla sürüyor. Öğrenci başına üç topluluk düşüyormuş. Bu toplulukların ne yaptığını henüz çözemediysem de eminim beni pek etkilemez. 


Sevgili Öğrenciler; 


Son olarak, nankörlük eden bazı öğrencilerden de bahsetmeden geçemeyeceğim. 
Bunlar, derneklerine yer isteyen ve verilen yeri “beğenmiyen küçük bir azınlık. Kendilerine koridordaki banklardan birini tahsis etmemize rağmen hala caz yapıyorlar. 


Bu derginin bir dahaki sayısında kalan sorunlara değineceğim. Arzu edenler bizzat odama gelip sorunlarını dile getirebilirler, yalnız sekreterlere sarkanı oyarım. 


Dekanınız. 


SM GÖZÜYLE 
TOPLULUKLAR 


Okulda hummalı bir topluluk kurma faaliyeti 


sürerken biz de SM olarak bu konuyu deşmeden önemli noktalarına parmak basıp irinini çıkartmadan edemedik. 


Edebiyat topluluğu: Kurucusu olan dört kişi, aynı zamanda topluluğun 4 küsur üyesini de oluşturmaktadır. Uzun süredir yaptıkları "Ne yapmalı?" başlıklı konuşmaları ea olarak yayınlayabilirler. 


Sosyal Politika Topluluğu: Hayır aslında politikayla bir ilgileri yok, yani şey sadece ÇEEİ öğrencileri de topluluklansın diye kurulmuş. Olabilir iyi çocuklar. 


Çevre Topluluğu: İşte hayaletlerin esrarengiz birliği. Neredeler, nasıllar, enkaz altında mı kaldılar belli değil. Çocuklar bir ses verin bakalım. Çevrenizi genişletin. 


Müzik Topluluğu: Okulun orasına burasına kağıttan gitarlar yapıştırıp duruyorlar ne olacakyani bir de anket düzenlemişler, yazık, hep kağıt zayiatı. Havalar düzelince arka bahçede müzik düzeni kuracaklarmış. Muhittin'in sesi güzeldir. Ona da şarkı söyletin. 


Uluslararası İlişkiler Topluluğu: Avrupa Topluluğuyla birleşmek için fırsat kolluyorlar. 
Parlak dergi ve konferans çalışmaları var. 
Üyelerinin çoğu büyüyünce Dışişleri Bakanlığına girmeyi düşünüyor. Temiz çocuklar. 

Siyaset Felsefesi Topluluğu: Yarısı siyaset, yarısı da felsefe yapan üyelerinin, perşembeleri küçük anfide yaptıkları toplantılar izlenmeye değer. Anında çeviri var. 


Felsefe Topluluğu: Y. Sezai Tezel'in tek seçici olarakkurduğu takım bu yıl da tek başına 


. mücadele ettiği liginde başa güreşiyor. Topluluğa girebilmek için solcu olmadığınızı belgeleyen muhtarlıktan onaylı temizkağıdı gerekiyor. 


Başşşka bir alem. 


Trapos Tiyatro Topluluğu: Bir zamanlar tiyatro da yaparlardı, artık işi büyütüp memleket kurtarmaya başladılar. Dergilerinde SM'nin üç yıl 


önce yayınladığı Stalinizm'e ithaf edilmiş şiire 


yönelik eleştiriye benzer birşeyler yazmışlar. Ne diyelim geç olmuş ama güç olmamış, yazıdan bir şey anlamak daha güç oluyor. Ne de olsa biz cahiliz N'olur affedin bizi. 


MÜZİK 


Daha önce ülkeleri, kitapları ve spor dallarını tanıttığımız bu köşemizde bu sefer sizleri müzik konusunda eğitmeye karar verdik. 

Heavy Metal: 

Bu tür müzik, gitar üreticileri tarafından teşvik edilmekte ve gencecik beyinler zedelenmektedir. İlk olarak kimler tarafından icra edildiği bilinmediği için bu konuda alınan idam kararı uygulanamamıştır. Amerika'daki berberler lobisi bu müzik türüne karşı çıkıyor. 

Rap: / 

Ku Klux Klan faaliyetlerinin yeterince Göcalili olamaması yüzünden almış başını yürümüştür. 
Zenciler ve renk körü beyazlar tarafından icra edilmekte ve bu sırada diğer insanların kafası mikilmektedir. Bok vardır sanki. 

Klasik müzik: 

Günümüz insanına genel kültür olsun diye icat edilmiştir. Bölümleri allegro, andagio ve moderatodur. Arada bir sibemol veya reminör bişeyler olur ve bunlar senfoni veya filarmoni orkestraları tarafından icra edilir. Orkestra şeflerini 'tanımamak ayıptır. Televizyonda bu müzik türünü dinleyenlere pispis ve acıyarak bakılır. 

Caz: | 

Bu müzik türünde muhtelif enstrümanlar vardır ve bunları herkes kafasına göre çalar. 
Caz mırıldanmak veya söylemek mümkün değildir. "Gaz yapanlar" halk arasında sevilmezler. 

Müzik Kepazesi: 

Bu tür müziği de Sezen Cumhur Ünal söyler, çukunat renkli sanatçılar eşlik eder. Şarkıların bittiği ama aşkların bitmediği bir türdür. Kişiye özeldir. Arada bir sözlerini Sezen Cumhur'un yazdığı eski aranjmanlar bu müzik türüne ayrı bir hava verir. 


u.— hliir Ni w—— —— mma — il 


PEMSEE 
MİX 


Manuela, Enrico'ya aşıktır ama Enrico'nun ibne olduğunu bilmemektedir. 
Enrico ise Lopez'den hoşlanmaktadır. 
Bu arada Lopez, Linda'yı götürmek için haince planlar yapmaktadır. Bu sayede Linda'nın babasının şirketinin başına geçerek Martin'den intikamını alacaktır. 
Martin Manuela'yı sevmektedir ve bu yüzden kendisine askıntı olan Maria'ya yüz vermemektedir. Maria da kıllık olsun diye Manuela'nın babası Gonzales'i baştan çıkarır. Gonzales buna hayır demez çünkü karısı Sandra kaltağın tekidir. Önüne gelene vermektedir. Sandra Martin'in babası Mickey ile ilişkidedir. 
Halbuki Mickey aynı zamanda Lopez'in kızkardeşi ve Linda'nın yakın arkadaşı Laura'yı da mickmektedir. Mickey'nin bu hareketine Laura'dan hoşlanan Sançez. 
kızar ve Lopez'le planlar yapar. Bu arada Martin'in eski karısı Helen ortaya çıkar ve Enrico'nun babasının mirasından hak iddia eder. Helen, Maria'nın. üvey kardeşi Eduardo ile Lopez'e bir entrika hazırlar ki kafalar iyice karışsın. Bu arada yemek yanmıştır. 
Kayınvalide teftiştedir. Evin hanımı dağa 


kaçar, devrimci olur. 


SM Yazışma Adresi 


PK: 63 Cebeci 


DOLGU | 


Sevgili Trapos'çular; 

1990 yılında çıkan Sine-i Mektep sayısına 
yaptığınız eleştiri için çok teşekkür ederiz. Bu sayımızın eleştirisini 1995 Şubat sayınızda bekliyoruz. İ i 

- Aşağıdaki satırlar TRAGOS dergisinden 


alınmıştır ve bunun için hiçbir reklam ücreti 


alınmayacaktır. "Mesellerin Meseli" adlı yazıdan: sa Arkada konuşan çiftin sesleri geliyor kulağıma. Kulağımla bana. İkimize. Kulağımla 


ben rahatsızız. İstemiyoruz. Duymayı redde-. 


diyor kulağım. Soğuk Bağırıyor değnekçiler. 
. Şoföre, şoförlere. Değnekçinin alkol kokulu nefesi geliyor burnuma. Burnumla bana. Her ikimize... 

slala Yanımdaki 135 kiloluk adam da kaykılıyor. Sağa doğru. Yani bana. Yalnız bana. 
Tek bana. Diğer 12 kişi kaykılmıyor birbirinin üstüne. Niye ben diyorum. Niye bana? Eziliyorum... 
"Bireyin hareketlenebilmesiyle ilgili "Subjektif düşünceler" adlı yazıdan: 

ale Yine ifade edersek, hayatın değişik alanlarındaki sınıfsal belirlenimler kendilerini dolayımlarla ifade ederler ve biz bu çözümlemeleri, politik tutuma olan katkılarını gözeterek ifade edebiliriz ama "politik tutuma olan yakınlık" ölçütünü, diyalektik yöntemin kendisi yerine koyamayız... 

Görüldüğü gibi Tregos, mizah alanında Sine-i 


Mektep'le rekabete karar vermiş. Anlaşılmamak. 


için de özel bir çaba harcıyorlar (Belki de harcamıyorlar) Kime hitap ediyorlar? (Gözüme. 
Bana. Gözümle bana. İkimize) Ne anlatmak istiyorlar? 

(İradi sosyalizmin marjinal etkilerinin topluma yansımasının diyalektik bir süreç içerisinde dolayımlarla agronostik bir şekilde, pragmatizm- 
“den uzak ama materyalist bir bağlamda oluşabileceği realitesinin irdelenmesi sonulunu anlatmak istiyorlar) 

- Eh! Ne diyelim. Kolay gelsin. 


“ DIŞ POLİTİKA 


DIŞ TÜRKLER 


Kıbrıs'ta yaşayan Türkler, Yunanistan'daki Türk azınlık, Bulgaristan'dan göçmek zorunda kalan soydaşlar, Ermenilerle savaşan Azeriler, Yurtlarından sürülen Kırım Türkleri, Yugoslav iç savaşının ortasında kalan Türkler, ekonomik zorluk içindeki Özbek, Kazak, Tatar ve Türkmenler, Kuzey Irak'taki yaklaşık 2,5 milyon Türkmen azınlık derken yeni bir sorun daha çıktı: Türkiye'de yaşayan Türkler. Hükümet bu sorunun diplomatik olaraknasıl çözülebileceğini düşünüyor. Başbakan Demirel "Bir ara ilgileniriz" dedi. 


CEZAYİR | 

Demokratik bir. şekilde demokrasiden vazgeçeceğini söyleyen İslami Selamet Cephesini seçen Cezayir Halkına demokrasiyi korumak için antidemokratik birşekilde darbe yapan askerler cevap verdi. Böylece demokrasiyi istemiyen ve bu isteğinin gayet demokratik olduğu için kabul edilmesi gerektiğini söyleyen halk ve demokrasiyi antidemokratik bir şekilde kabul! ettirmeye -çalışan askerler karşı karşıya geldi. 
İnönü'nün kafası karıştı. Deniz Baykal ortanca kurultay istedi. 


guner ÖD Başkanı Mustata Una . 
"Aboneyim abone" şarkısını söyletti. 


* Baskın Oran SM tarafından yılın en iyi müşterisi seçildi. SM'ye normal fiyatının 5 katını ödeyen Baskın Oran'la SM çalışanları diğer hocalarımıza örnek olması amacıyla, Mülkiyeliler'de ılık bira ısmarlayıp, Mon Amur pavyona götürecekler. (Baskın Hoca! 
İsterseniz Terminator İl'ye de gideriz) 


* Mülkiye'nin konvansiyonel kıyafet ba- 


losunda een orjinal kıyafet yarışmasında dereceye girenler 


şöyle: | 


Doğu Ergil - Harlemli Baby Face, Cem Eroğul, Karamanoğlu Mehmet Bey, 
Ahmet Demir - Alp Er Tunga "oldi mi, eşiz acun kaldım mı" şiirini simgeleyen Hun kılığında, Oral Sander - Uncle Sam 


IN Ulusların dergisi "Uluslararası ilişkilerde olaylar ve yorumlar" SBF mezunlarından Mithat Bereket'ten sonra Hande, (ismi lazım değil), 


* OWC (Organization of World Cavats) SBF'nin kısa zamanda tam anlamıyla kazma-polit bir yapıya kavuşturulacağına ve ilk eylem olarak kantini bombalayacaklarını bildirdiler... 


(ol 


— Keko Arı ve Yasın oralıkta dolaşmasın. 

— İlber Ortaylı'nın ağzına biber sürülsün. 

— Kızlara mini. MEK giyme A OEME MUŞ getirilsin. 

— Muhittin'in kafasına kese kağıdı geçirilsin. 

— Dernek Başkanı bu kadar sırıtmanın yüz felcine yol açabileceği hususunda uyarılsın. 


TARİHTE 


BU HAFTA 


Kavanoz zaferi 

Kuveyt'in düşman işgalinden kurtuluşu | 

Kara Pazartesi: 

Tavuk karası çıkardığımın yıldönümü (Efendim bu resmi değil, özel tarih 


oluyor) 


Baltacı'nın Katerina'yı gö... Yani Karlofça mı Pasorofça mıdır ne. O olmuştur. 

STAR-1'de "Gece jimnastiği" programının başlaması. (Ne demek 


kardeşim! tabi ki tarihi bir olaydır DU 


Ne yani, boru mu?) 


BİR KAÇ İNCİ 


Bu NATO ne olacak yahu? Gayet gerizekâlı bir genel sekreteri var. Manfired Vörnir mı ne! 
Kıl olduğum adam. Hıyartonun biri. 


İlber Ortaylı 


Nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama sosyalizmin ileri aşamalarında insanların ses tonları bile değişirmiş. 

Orhan Türkay 

| "İktisat" Profesörü 


Amerikalılar çok köylü bir millet bee İlber Ortaylı 


Olsavdı... Hani demislar va tawzamin hil. 


SALDIRANLARA 
LANET OLSUN! 


Bu acı saldırıdan sonra binlerce STAR-1 izleyicisi SM'ye saldırganları kınayan mesajlar gönderdiler. İzleyiciler "nasıl isabet ettirememişler hayret ettik, kafasına iki tane sıkamamışlar mı?" de- 


diler. Saldırganlardan Süleyman 


Kutlu'nun annesi "bugünleri göreceğimi bilmezden. Oğluma sütümü helal etmiyecem, halbuki iyi nişancıydı" dedi. 


AKLIMA 
TAKILAN 


SORULAR 


- İngiltere'de Lordlar Kamarasındaki "ruhani" lordlar, parlamentoya. ein 


beyaz çarşafla mı giderler? 


- 17 benli Naciye türküsündeki Naciye'nin benlerini kim, nasıl saymıştır? 


- Tiyatro kolunda gökten ii elma rolü kime verilecek? 


- Muhittin'in muayyen günlerinin sonu ne zaman gelecek? | 


- Yüzbaşı Volkan, çok başarılı bir subay olduğu halde neden bugüne kadar terfi ettirilmedi? | 


- Star 1'de "Traktörler Yarışıyor" programını sabahın köründe kim izliyor? 
Neden izliyor? O program hala var mı? 


- - Memur ve öğrenci kenti Ankara'da, kirası en az bir milyon lira olan daireler- de kimler oturuyor? Diyelim ki memurlar gecekondularda yaşıyor. Peki o zaman işçiler nerede oturuyor? | 


- 900900 bilmem kaçı arayı,p yirmi bin lerayı bayılıp Aziz Üstel'i kim diniyor? Bunu neden yapıyor? 

- Türkkaya Ataöv neden BARON takıyor? 


- Saklambaç oyunu sırasında eydi: 


na gelen "Çanak Çömlek" patlama- 


larında heryıl kaç çocuk telef oluyor? 


- Ben kimim? Yaşamın gercek anlamı ne? | 


